
 

 

 

In de afgelopen jaren is door corona, de oorlog in 

Oekraïne en de klimaatcrisis ons leven en de wereld 

veranderd. Onze schijnbare zekerheden en het geloof 

zijn op de kop gezet. Allerlei vragen komen boven. Ook 

in ons persoonlijk lijden aan het leven, bijvoorbeeld 

door verlies van een dierbare of door een ernstige 

ziekte. Hoe kun je verder? Waar is God in al het lijden?  
 

Op dit thema zal mevrouw Rita Renema dieper ingaan en ons een richting wijzen! 

 
 

Plaats: Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a, 5311 CJ Gameren 
Datum: D.V. donderdag 26 oktober 2023  
Tijd:  Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, opening om 19.45 uur 

 

 

 

 

 

Deze avond wordt georganiseerd door: 

 

Ada van Bruchem | secretaris bestuur | secretariaat@npvbommelerwaard.nl 

Liesbeth Boere | coördinator | coordinator@npvbommelerwaard.nl 
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